
 

 

Inleiding 

 

Deze tentoonstelling, die al in verschillende Europese landen te zien is geweest, bevat 15 
diorama's van artistieke kwaliteit. Dit zijn kijkkasten (box cots) die een driedimensionale 
weergave van de afgebeelde gebeurtenissen mogelijk maken. Ze bevatten ongeveer 125 figuren, 
die op maat zijn gemaakt door de figuristen Delgado en de broers en zussen Colomer uit 
Barcelona en Michel Vincent uit Luik. De diorama's zelf werden gemaakt door meester-
kerststallenbouwer Karl-Heinz Halmes uit Rocherath/België met de hulp van leden van de Vrije 
Evangelische Gemeenschap van St. Vith/België. Ze werden gebouwd in de zogenaamde oosterse 
stijl.  

Deze tentoonstelling gaat over de vraag: Waarom kwam Jezus Christus naar deze wereld, wat 
was het doel van zijn leven? Door scènes uit de Bijbel in chronologische volgorde te 
presenteren, probeert de tentoonstelling het verhaal van Gods relatie met de mensheid weer te 
geven en antwoorden op vragen hieromtrent te geven.  

Daarom nodigen we je uit om de diorama's te bekijken. 

 

Paulus in Athene 

Op zijn reis komt Paulus in Griekenland (de bakermat van ons denken) en belandt hij in de 
Aeropagus, een kale kalkstenen heuvel in Athene. Hier vergaderde het hoogste gerechtshof van 
Athene over morele en politieke zaken.  

Paulus vindt een altaar met de inscriptie "voor de onbekende God - agnostoi theo".  

Paulus stond voor de raadsleden in Athene en sprak met hen over de "onbekende God". Hij legde 
uit dat deze God, die de hele wereld heeft geschapen, niet in tempels woont maar 
alomtegenwoordig is. Hij riep de mensen op om zich te bekeren en verkondigde dat een man, 
genaamd Jezus, die God had gelegitimeerd door hem uit de dood op te wekken, over de mensheid 
zou oordelen. 

Toen Paulus over de opstanding van de doden sprak, barstten sommige toehoorders in lachen 
uit, en anderen zeiden: "Over dit onderwerp zullen we later meer van u horen (Handelingen 
17:32)." 

 

Te overwegen 

En jij?  
Wil je meer te weten komen over deze God en zijn manier van omgaan met mensen?  
 

In deze tentoonstelling worden enkele belangrijke fasen van Gods geschiedenis met ons 
mensen gepresenteerd aan de hand van bijbelteksten. 

 

 

 

 



 

 

Diorama 1: Adam en Eva 

God schiep de aarde en alles was heel mooi en goed: geen ziekten, geen dood en een 
harmonieuze gemeenschap tussen God en de mens. Mensen en dieren voedden zich met 
planten. Gods liefde was overal voelbaar. 

Maar de mens wilde meer; hij wilde zelf God zijn: hij liet zich verleiden door de slang om Gods’ 
woorden in twijfel te trekken, Zijn wil te negeren en zijn eigen weg te gaan. Door deze 
ongehoorzaamheid, door de verbreking van de eenheid met God, ook wel zonde genoemd, kwam 
de dood de wereld binnen. God had gewaarschuwd: "Als je van de boom der kennis eet, zal je 
sterven." 

Wat waren de gevolgen van de beslissing van de mens om zijn eigen weg te gaan? Deze beslissing 
bracht pijn, ziekte, scheiding en het gevoel in een verstoorde wereld te leven. De dieren begonnen 
elkaar ook te doden. Vanaf dat moment was deze wereld niet meer perfect. 

Maar God gaf ons niet op. Hij houdt van ons en had een oplossing.  

Benieuwd welke dat is?  
De volgende diorama zullen het je vertellen! 
 

Diorama 2: De engel met Maria 

God koos een eenvoudige, jonge, ongetrouwde vrouw die Maria heette. Ze leefde in een diep 
vertrouwen in God. Op een dag verscheen haar de engel Gabriël en kondigde aan: "Je zal zwanger 
worden en een zoon baren; je zal hem de naam Jezus geven (Lucas 1:31, Nieuwe Testament)". 
Maria geloofde zonder twijfel. Maar hoe zou Jozef, haar verloofde, reageren? 

Jozef stond voor een moeilijke beslissing. Hij dacht dat Maria hem ontrouw was geweest. Hij had 
drie opties als antwoord: 
1. toch met haar trouwen. 
2. haar in het geheim verlaten. 
3. haar beschuldigen van overspel, wat volgens de Joodse wet kon leiden tot steniging. 
 

Jozef besloot Maria in het geheim te verlaten om haar niet te ontmaskeren. Maar toen verscheen 
hem een engel in een droom en zei: "Jozef, zoon van David, aarzel niet om Maria tot je vrouw te 
nemen! Want het kind dat zij verwacht is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren. Je moet hem 
de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk bevrijden van alle zonde (Mt 1,20-21, Nieuwe 
Testament)." 

Jozef gehoorzaamde en nam Maria bij zich. Hij gaf het kind de naam Jezus. 

 

Te overwegen 
 
Hoe denk je dat Jozef zich voelde? 
 

Diorama 3: Maria met Elisabeth 

Jozef en Maria waren niet de enigen, die bijzondere ervaringen met God hadden. Hun tante 
Elizabeth en haar man Zacharia ervoeren ook wonderen. Beiden leidden een leven dat God 
welgevallig was. Maar ze waren kinderloos en oud. 



 

 

Op een dag verscheen er een engel bij Zacharia en zei: "Je hoeft niet bang te zijn, Zacharia! Je 
gebed is verhoord. Je vrouw Elizabeth zal je een zoon schenken en je zult hem Johannes noemen. 
[Hij zal vele Israëlieten terugbrengen tot de Heer, hun God (Lucas 1:13-16; Nieuwe Testament)." 
Maar hij kon deze openbaring niet echt geloven, vroeg om een teken en kon niet meer praten tot 
de geboorte van het kind. 

Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus vertelde de engel Gabriël ook aan Maria dat 
Elizabeth ook een kind zou krijgen: Johannes de Doper. Maria ging toen op weg om Elizabeth te 
bezoeken en haar te helpen. 

Toen de zwangere vrouwen Maria en Elizabeth elkaar ontmoetten, bewoog het kind van Elizabeth 
van vreugde in haar schoot en Elizabeth herkende door de Heilige Geest dat het kind in de schoot 
van Maria haar Verlosser was. 

Als we het geloof van Maria vergelijken met het geloof van Zacharia, dan zien we het volgende: 
Je kunt zien dat Zacharia de engel niet echt geloofde. En dat had gevolgen, hij werd stom. Als 
priester had hij moeten weten dat het voor God niet onmogelijk is om mensen op hoge leeftijd een 
kind te geven, zoals Hij deed met Abraham en Sara. 
In tegenstelling tot de priester Zacharias geloofde de eenvoudige maagd Maria de engel dat zij een 
kind zou krijgen, Jezus, dat op een dag haar volk zou redden. 
 
Te overwegen 
 

- Zou jij, net als Maria, zulk ongelooflijk nieuws hebben geloofd toen het werd 
aangekondigd, of zou je eraan hebben getwijfeld, zoals Zacharia? 

- Hoe beïnvloedt het geloof jouw leven? 

 

Diorama 4: Micha - Op zoek naar een hostel 

700 jaar voor de geboorte van Christus voorspelde Micha dat de Messias in Betlehem geboren 
zou worden. Micha 5:1 (Lt.) luidt: "En gij, Bethlehem Efratha, klein onder de duizenden van Juda, 
uit u zal tot mij komen degene die de Heer van Israël zal zijn, wiens uitgang van het begin en van 
eeuwigheid af geweest is." 

Ten tijde van de volkstelling onder keizer Augustus reisden Jozef en Maria naar Bethlehem, omdat 
Jozefs voorouders daar vandaan kwamen. Maar er was weinig ruimte vanwege de volkstelling. 
Jezus werd niet geboren in een knusse kamer en werd niet in een zacht bed gelegd. Nee, na zijn 
geboorte werd hij in een kribbe gelegd (Lc. 2:7). Zo ging de profetie over zijn geboorteplaats in 
vervulling. 

Wat leren we hieruit?  

Naast de vervulling van de profetie over de maagdelijke geboorte (Jesaja 7:14) houdt God zich 
ook aan zijn belofte over de geboorteplaats van de Messias. Zijn voorspellingen komen altijd uit. 

 
Te overwegen 
Kun jij geloven dat de profetieën en beloften van God in de Bijbel waar zijn? 

 

Diorama 5: De kerststal 

Als je thuis een kerststal neerzet, zal die waarschijnlijk dit tafereel uitbeelden. 



 

 

Maar wat associeer je met dit feest?  
Is Kerstmis voor jou een feest van emoties, harmonie en familie? 
Weet je dat veel mensen juist in deze tijd lijden? 
 

Laten we de kribbe eens van dichterbij bekijken: Jozef en Maria zijn gelukkig, ook al hebben ze 
hun kind gekregen in een niet zo gezellige omgeving.  

Kun jij je voorstellen dat je Kerstmis doorbrengt zonder cadeautjes en in een stal? Wat maakt je 
echt gelukkig? 

 

Jozef en Maria laten ons zien dat echt geluk niet afhangt van materiële zaken, maar van een 
relatie met God. Want de twee hadden geen materiële geschenken, maar ze accepteerden het 
kind als een geschenk van God. God geeft ons ook een geschenk in Jezus Christus. We zullen dit 
geschenk uitpakken bij de volgende kerststallen. 

 
Te overwegen 
Hoe kan Jezus een geschenk voor ons zijn?  

Laten we het ontdekken bij de volgende diorama! 

 

Diorama 6: De Aankondiging aan de Herders 

Dit is een heel bekend tafereel! Wat is hier gebeurd? 

Het is opmerkelijk dat de aankondiging van de geboorte van de Verlosser aan herders gedaan 
werd; mensen die buiten de maatschappij stonden. Ze woonden in de velden en werden als 
onrein beschouwd. Maar God houdt van alle mensen, ongeacht hun sociale status. Niemand 
wordt uitgesloten van het goede nieuws. Wat een vreugde moet dat geweest zijn voor de herders! 

Jezus gebruikt het beroep van herder vaak voor zijn gelijkenissen: "Ik ben de goede herder. De 
herder geeft zijn leven voor de schapen (Johannes 10:11)." 

Overigens weten we dat de geboorte van Jezus Christus niet plaatsvond in een koude wintertijd. 
De herders waren buiten met hun kudde, in de winter zouden ze in de stal geweest zijn.  

Kerstmis wordt sinds ongeveer 330 na Christus gevierd op 25 december. Vroeger werd op deze dag 
"de verjaardag van de onoverwinnelijke zon" gevierd. Dit heidense feest werd echter vervangen om 
Jezus als "het licht van de wereld" te vieren. 

De Oosterse Kerk viert Kerstmis op 06 januari.   

 
Te overwegen 

- Wat is precies het goede nieuws?  
- En aan wie is dit goede nieuws gericht? 

 
 Laten we het ontdekken bij de volgende kerststallen! 

 

Diorama 7: De wijzen uit het Oosten 



 

 

In tegenstelling tot de arme herders gingen rijke en goed opgeleide mensen op weg om de Redder 
van de mensheid te aanbidden.  

Wat zegt ons dat?  
Gods aanbod van verlossing geldt voor iedereen - hij richt zich tot de rijken en de armen, de 
machtigen en de zwakken. 
 

De wijzen waren heidenen die door hun kennis van de sterren herkenden dat er een grote koning 
geboren was. Ze zochten hem in het paleis, wat Herodes beangstigde. Jezus is een doorn in zijn 
oog. Mensen die geobsedeerd zijn door macht, toen en nu, sluiten zichzelf vaak uit van het goede 
nieuws van Jezus. 

Iedereen kan tot Jezus komen, rijk of arm, Jood of niet-Jood, opgeleid of onopgeleid, vrouw of man, 
volwassene of kind; iedereen, ongeacht cultuur, huidskleur of religie. Niemand wordt uitgesloten. 

 

Diorama 8: Kindermoord - Vlucht naar Egypte 

De wijzen wilden Jezus eren, maar koning Herodes werd jaloers en wilde het kind doden. God 
openbaarde aan Jozef in een droom dat hij naar Egypte moest vluchten om Jezus te 
beschermen. Herodes liet vervolgens alle jongetjes tot 2 jaar vermoorden. (Lucas 2, 16-23) 

Waarom moesten deze jongens sterven?  
Omdat Jezus een doorn in Herodes' oog was? 
Of omdat er eigenlijk iets anders achter Herodes zit - namelijk het kwaad zelf? 
 
Volgens de Bijbel zit Satan achter het kwaad. Hij wilde Gods plan met Jezus verhinderen en 
gebruikte Herodes om dat te doen. In de Bijbel belichaamt Satan alles wat slecht is en hij wil de 
mensen ver van God houden. Hij gebruikt graag alle middelen om dit te bereiken en is blij als we 
los van God leven en tegen Gods geboden in handelen.  
 

Te overwegen 
Hoe zit het met jou? Leef jij met of zonder God? 

 

Diorama 9: Jezus in de tempel 

Jozef, Maria en de 12-jarige Jezus reisden naar Jeruzalem voor het Pesachfeest. Het Joodse 
Pesach herdenkt de Uittocht uit Egypte, toen een lam werd geslacht en het bloed ervan op de 
deurkozijnen gestreken werd om de eerstgeborenen tegen de dood te beschermen. 

Op 12-jarige leeftijd werden jonge Joden religieus volwassen. Jezus was nu ook verantwoordelijk 
voor zijn eigen religieuze leven en bleef daarom in de tempel.  

Deze scène is relevant omdat Jezus zelfs op 12-jarige leeftijd al duidelijk aangaf wie zijn Vader is, 

namelijk God. De bijbeltekst (Lucas 2:51) laat zien dat Jezus altijd gehoorzaam was. Daarom dachten 

zijn ouders dat hij met hun groep was teruggereisd, maar 's avonds merkten ze zijn afwezigheid 
en gingen ze terug om hem te zoeken. Ze vonden hem in de tempel, waar hij antwoordde op hun 
verwijt dat ze hem vol zorgen gezocht hadden : "Wist je niet dat ik in het huis van mijn Vader moet 
zijn?" 



 

 

Jezus verwijst heel natuurlijk naar God als zijn Vader en is verbaasd dat zijn biologische ouders 
hem niet wisten te vinden. Hier zien we al hoe intiem Jezus' band met zijn hemelse Vader is.  

Toen Jezus later het volk onderwees, verwees hij naar het feit dat hij in de wereld kwam om de wil 
van zijn Vader, d.w.z. God, te vervullen. De volgende verzen illustreren dit heel goed: 

"Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik zelf wil, maar om de wil te 
vervullen van hem die mij gezonden heeft. En de wil van hem die mij gezonden heeft, is dat 
ik van allen die hij mij gegeven heeft, niemand verloren laat gaan, maar dat ik hen opwek 
uit de dood op die laatste dag. Ja, het is de wil van mijn Vader dat iedereen die de Zoon ziet 
en in hem gelooft eeuwig leven heeft, en op die laatste dag zal ik hem opwekken (Johannes 
6:38-40, Nieuwe Testament)." 

"Mijn spijs is de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft. [...](Johannes 4:34)."  

De wil van de Vader is de verzoening van de mens met God, die enkel mogelijk is door het offer 
van Jezus. Net zoals het bloed van het lam in Egypte staat voor de redding van de eerstgeborenen, 
staat het bloed van Jezus, dat aan het kruis werd vergoten, voor de redding van de mensheid. De 
voorwaarde is persoonlijk geloof in God en aanvaarding van het offer, dat Jezus voor ons gedaan 
heeft(1 Timoteüs 2:4; 2 Petrus 3:9; Johannes 6:40) 

 

Te overwegen 
- Wist je dat het de wil van de Vader is om mensen met HEM te verzoenen? 

Wat betekent dat voor jou? 
- Heb jij zo'n relatie met God dat je Hem Vader noemt? 
- Ben jij bereid om Gods wil boven die van anderen te stellen, inclusief die van jezelf? 

 

Diorama 10: Jezus en Nicodemus 

Hier zien we Jezus en Nicodemus. Nicodemus, een farizeeër en lid van de Hoge Raad, leidde een 
diep religieus leven, maar wist niet zeker hoe hij gered kon worden. 

Daarom zocht hij 's nachts de dialoog met Jezus. Jezus begreep zijn nood en zei: "Tenzij iemand 
opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien (Johannes 3:3)." 

Nicodemus vroeg: "Hoe kan iemand geboren worden die al oud is?" Jezus legde uit: "Iedereen die 
niet omkeert en door Gods Geest opnieuw geboren wordt, kan Gods koninkrijk niet binnengaan!" 

Deze omkeer wordt bekering genoemd; een persoonlijke beslissing om je leven af te stemmen op 
Gods wil, om God op de eerste plaats te zetten in je leven. Jezus zei: "Want God had de wereld zo 
lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16, Meng)." 

Te overwegen 
- Wat betekent eeuwig leven voor jou? 
- Geloof jij dat alles eindigt met de dood?  

 

Martha en Maria stelden zichzelf deze vraag ook toen hun broer Lazarus ernstig ziek was. Meer 
hierover in ons volgende bericht. 

 



 

 

Diorama 11: Jezus wekt Lazarus op uit de dood (Johannes 11) 

Kort voor zijn kruisiging kreeg Jezus het nieuws dat Lazarus ernstig ziek was. Maar in plaats van 
meteen te vertrekken, wachtte hij nog een paar dagen. Toen Jezus uiteindelijk aankwam, was 
Lazarus al vier dagen dood. Volgens de Joodse opvattingen zweeft de ziel drie dagen over het lijk, 
na vier dagen is er geen hoop meer. 

Waarom wachtte Jezus dan? 
Jezus zei dat dit tot eer van God was. Hij huilde met de rouwende zussen Maria en Martha en zei 
tegen Martha: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie mij aanneemt, zal leven, ook al sterft hij." 
Geloof je dat? 
 

Jezus beval de steen voor het graf weg te halen en riep: "Lazarus, kom eruit!" Lazarus kwam 
tevoorschijn, levend. Dit wonder bewees dat Jezus de Heer is over leven en dood. 

Veel ooggetuigen kwamen tot geloof, maar de farizeeërs besloten Jezus te doden. De persoon van 
Jezus verdeelt de mensheid tot op de dag van vandaag.  

Jezus zegt: "Wie niet voor mij is, is tegen mij (Math. 12:30)". 

 

Te overwegen 
Er wordt ons ook gevraagd een beslissing te nemen. 

Wat betekent Jezus voor jou? 

 

Diorama 12: Stilleven (kruisiging) 

Laat deze diorama op je inwerken.  

Twee punten zijn belangrijk voor dit tafereel. 

1) Kerstmis kan niet begrepen worden zonder Pasen.  

Met Kerstmis herinneren we ons dat God mens werd uit liefde voor ons mensen (Joh.1:11). Maar 
waarom kwam Jezus in de wereld? 

2. De kruisiging van Jezus is de inhoud van Gods geschenk aan deze wereld. 

Wat betekent dit? 

"Grotere liefde heeft niemand dan deze, dat een mens zijn leven geeft voor zijn vrienden (Johannes 
15:13)." 

Jezus stierf namens alle mensen, nam de straf op zich die wij verdienden en sloeg zo een directe 
brug naar God. "De straf was op hem voor onze vrede, en door zijn wonden zijn wij genezen (Jesaja 
53:5)." 

Na alles wat mensen Jezus hebben aangedaan (minachting, laster, kwelling, pijniging...), 
benadrukt één van Jezus' laatste woorden (aan het kruis!) zijn onbeschrijfelijke liefde voor 
mensen: "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen (Lucas 23:34)."  

 
Te overwegen 



 

 

Herken je waarom Jezus op de wereld kwam en waarom de kruisigingsscène deel uitmaakt van 
Kerstmis? 

 

Diorama 13: Het lege graf 

Is alles nu voorbij met de dood van Jezus? Was dit alles? 

Na Jezus' dood werd zijn lichaam haastig in het graf gelegd en de Joodse autoriteiten lieten het 
bewaken. Maar op Paasmorgen vinden Petrus en de twee Maria's het graf leeg.  

De evangelieën melden dat het graf open stond en dat engelen aankondigden dat Jezus 
opgestaan was! Dit was voorspeld door de profeten: "Hij zal niet bij de doden blijven en Zijn 
lichaam zal niet vergaan (Ps. 16:10)." 

De opstanding van Jezus is de kern van het christelijk geloof. Zonder deze opstanding zou ons 
geloof een illusie zijn (1 Korintiërs 15:13-22) en zou de boodschap van de Bijbel niet in vervulling 
gaan. Jezus' overwinning op de dood geeft ons hoop op eeuwig leven, garandeert ons vergeving 
van onze zonden en versterkt ons vertrouwen in Gods plan voor de mensheid, maar ook voor ons 
persoonlijke leven. De opstanding bevestigt de boodschap van Jezus. 

De Bijbel meldt dat Jezus na zijn dood aan veel mensen verscheen (Johannes 20 en 21; Lucas 24; 
Marcus 16; Matteüs 28; Handelingen 1 etc.). 

Waren mensen toen niet gewoon naïef? 

De mensen in die tijd waren niet goedgelovig. Veel discipelen konden de verhalen van de anderen 
eerst niet geloven (Lc. 24, 13-26). Thomas bijvoorbeeld kon dit pas geloven nadat Jezus zelf aan 
hem was verschenen en hij zijn vingers op Jezus' wonden legde. Hij getuigde toen: "Mijn Heer en 
mijn God!". (Joh. 20, 24-28) 

Is de opstanding niet gewoon een uitvinding van de Bijbel? 

Niet alleen de Bijbel maakt melding van de opstanding van Jezus, ook andere bronnen bevestigen 
dit. De Joodse historicus Flavius Josephus schreef bijvoorbeeld rond 90 na Christus: "Jezus, een 
man vol wijsheid, werd door Pilatus aan het kruis ter dood veroordeeld. Maar op de derde dag 
verscheen hij weer levend aan zijn volgelingen." 

Is het niet al lang bewezen dat de opstanding een christelijke uitvinding is? 

Nee, zelfs geleerden die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van historische feiten kunnen 
het geloven. 1Prof. Thomas Arnold (geciteerd uit P. Zöller-Greer, 2000), die de leerstoel Moderne 
Geschiedenis aan de Universiteit van Oxford bekleedde, zei bijvoorbeeld: "Ik ben jarenlang druk 
bezig geweest om de geschiedenis van andere tijden te bestuderen, of om het bewijs van degenen 
die erover schreven te onderzoeken en te beoordelen, en ik ken geen enkel feit in de 
geschiedenis van de mensheid dat beter en vollediger is bewezen, tenminste voor zover het 
een eerlijk onderzoek betreft, dan het grote teken dat God ons heeft gegeven, namelijk dat 
Christus stierf en opstond uit de dood." 

 
Te overwegen 
Kun jij in de wederopstanding geloven?  

 
1 https://professorenforum.de/ressourcen/zur-historizitaet-der-auferstehung-von-jesus-christus/m Meer van Tiberias. 



 

 

 

 

 

Diorama 14: Jezus bij het Meer van Tiberias 

Na Jezus' dood en opstanding wisten de discipelen niet wat ze nu moesten doen. Petrus besloot 
om weer te gaan vissen en zes andere discipelen gingen met hem mee. Maar na een hele nacht 
zonder vangst riep een vreemdeling vanaf de oever: "Kinderen, hebben jullie iets te eten? 
(Johannes 21:5)" Toen ze ontkennend antwoordden, zei hij: "Werp het net uit aan de rechterkant 
van de boot." De vangst was zo groot dat ze het net nauwelijks konden binnenhalen. Johannes 
herkende: "Het is de Heer!" Petrus sprong in het water om snel bij Jezus te komen, die hen op de 
oever opwachtte met een houtskoolvuur, brood en vis. 

Deze scène zou twee titels kunnen hebben:  

● Jezus aan de oever van ons leven 

 -Ons leven wordt gekenmerkt door zwoegen en zorgen, vaak zonder succes. Maar 
Jezus wacht geduldig aan de oever van ons leven en ontfermt zich over ons. 

 -Verdriet en werk leiden ons vaak af van de essentie. Maar Jezus ontmoet zijn 
volgelingen steeds weer en kan in het echte leven ervaren worden. 

● Mijn 2e kans - een nieuw begin 

Na het ontbijt vroeg Jezus ook aan Simon Petrus, die hem drie keer had verraden: "Simon, 
hou je van mij?" Petrus antwoordde elke keer: "Ja, Heer, je weet dat ik van je hou." Jezus 
zei: "Bewaak mijn lammeren, verzorg mijn schapen, zorg voor mijn schapen." 

Simon krijgt een nieuwe kans en een nieuwe job. 

Net zoals Simon een nieuwe kans krijgt, krijg ook jij altijd een nieuwe kans bij God. Niemand is 
perfect, iedereen zondigt. Maar door Jezus kunnen we bevrijd worden van deze schuld: Hij wil dat 
we al onze slechte daden en eigenschappen, al onze angsten en zwakheden "bij Hem brengen", 
dat wil zeggen dat we ze in ons hart voor Hem blootleggen en aan Hem "overhandigen". Hij wil 
ons verlossen van al deze lasten, zodat we ervan bevrijd worden en een vertrouwensvolle, 
liefdevolle en ongestoorde relatie met God en onze medemensen kunnen leven. Deze relatie 
geeft ons niet alleen hoop, kracht en vrijheid, maar ook innerlijke vrede, wat bijzonder belangrijk 
is in een wereld vol uitdagingen en moeilijkheden. DAT is Jezus' geschenk aan ons! 

De volgelingen van Jezus hebben de taak om deze liefde van God te verkondigen en zichtbaar te 
maken in hun leven, met Gods hulp: "Heb uw naaste lief als uzelf" (Mt 22,39). 

 

Te overwegen 
- Zou jij bereid zijn om iemand anders die jou verraden heeft een tweede kans te geven? 
- Hoe voel jij je als je bedenkt dat God jou een nieuwe kans wil geven? 

 

Diorama 15: De Hemelvaart van Jezus 



 

 

Jezus gebood zijn discipelen om in Jeruzalem te blijven en te wachten op de belofte van de Vader. 
Hij zei: "Gaat heen in de hele wereld en verkondigt het evangelie aan de hele schepping! (Mk 
16:15)". 

Hij leidde zijn elf apostelen naar Bethanië en terwijl hij hen zegende, steeg hij op naar de hemel. 
Een wolk onttrok hem aan hun zicht. Plotseling stonden er twee mannen in helder witte gewanden 
bij hen en zeiden: "Waarom staan jullie hier naar de hemel te staren? Deze zelfde Jezus zal 
terugkomen (Handelingen 1:11)." 

De hemelvaart van Jezus is een belangrijk feit voor gelovigen. Jezus is herenigd met zijn Vader, 
met God ("hij zit aan de rechterhand van God") op een plaats van gerechtigheid die wij "hemel" 
noemen.  

Jezus is daarom niet langer fysiek in deze wereld. Voordat hij opsteeg, zei hij tegen zijn discipelen: 
"Mij is alle macht in de hemel en op aarde gegeven. Ga daarom naar alle volken en maak 
leerlingen van mij, doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer hen te 
gehoorzamen aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En wees hiervan verzekerd: Ik ben met u alle 
dagen tot aan de voleinding der wereld" (Mt 28,18-20, Nieuwe Testament). 

Te overwegen 
- Wat betekent deze missie van Jezus juist? 
- En wat wordt er bedoeld als Christenen zeggen dat Jezus vandaag de dag nog steeds voor 

hen leeft? 

 

Pinksteren (50e dag): De preek van Petrus 

Op de Pinksterdag waren alle discipelen bij elkaar toen er plotseling een gebrul uit de hemel 
kwam, als van een hevige storm, en het hele huis vulde. Tegelijkertijd verscheen er iets dat op 
tongen van vuur leek en op ieder van hen zat. De mensen waren verbaasd: "Wat is dat?" 
Sommigen spotten: "Ze hebben te veel wijn gedronken." (Handelingen 2, 1-12) 

Toen stond Petrus met de andere apostelen voor de menigte en riep: "Hier is de vervulling van wat 
de profeet Joël zei (3:1): In de laatste dagen zal ik mijn Geest uitstorten over alle mensen [...] 
Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden [...]. God heeft deze Jezus uit de 
dood opgewekt. Daarvan zijn wij allen getuigen. [Hem die u gekruisigd hebt, heeft God tot Heer en 
Messias gemaakt (Handelingen 2:17-37). " 

De toehoorders waren diep ontroerd en vroegen: "Wat moeten we doen?" Petrus antwoordde: 
"Bekeer je en laat je dopen in de naam van Jezus, de Messias, tot vergeving van je zonden! Dan zul 
je de Heilige Geest ontvangen." 

Te overwegen 
Wat is de Heilige Geest, de Geest van God, voor jou? 

 

"De deur naar het hart" 

Aan het einde van onze rondleiding komen we de apostel Paulus weer tegen, die naar een 
mysterieuze deur wijst. Deze deur, versierd met een kruis en een rood hart, straalt licht uit elke 
kier. Er is geen andere ingang tot dit gebouw - alleen deze deur! 

Deze scène leidt ons naar de kern van de tentoonstelling, naar de deur van ons eigen hart.  



 

 

Iedereen kan deze deur van het hart naar Gods liefde uit vrije wil openen (Johannes 3.16, 1 
Johannes 5.13). 

God zegt: "Ik sta aan uw deur en klop. Wie naar mijn stem luistert en de deur opent, bij hem 
zal ik binnenkomen (Openb. 3:20, ZB)." 

Hij wil dat niemand verloren gaat en dat iedereen hem en zijn grenzeloze liefde vindt. "Zo zal er 
vreugde zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert (Lucas 15:7)", d.w.z. de hemel verheugt 
zich over elke persoon die God zoekt, Hem vindt en Hem in zijn hart toelaat. 

God wil een liefdevolle relatie met ons aangaan, waarin we ons volledig aan hem toevertrouwen, 
omdat we overtuigd zijn van zijn almacht en goedheid. Hij wil ons een zinvol leven op aarde 
geven en dat we na de dood voor eeuwig en altijd blijven leven in volmaakt geluk, in 
gemeenschap met God - zonder tegenprestatie of geldsom, alleen uit genade. 

Is er een andere manier om gemeenschap met God te hebben dan het geschenk te aanvaarden 
en de deur van ons hart te openen? 

Jezus zei: "Ik ben de weg, Ik ben de waarheid en Ik ben het leven. Je kunt alleen door mij tot de 
Vader komen (Johannes 14:6, Nieuwe Testament)." 

Te overwegen 
- Hoe reageer jij op Jezus, kloppend aan de deur van jouw hart?  
- Wil jij de deur voor hem openen en Hem in je leven toelaten?  
- Ben je klaar om Zijn geschenk te aanvaarden en uit te pakken (zie diorama 14)? 
- Of laat je de deur op slot? 


